
waarom al dat vechten
waarom al die pijn
je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn
jouw inzet voor alles, jouw kunnen was groot
je wilde nog zoveel
maar het was je niet beloofd
de strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht

zo graag hadden wij je bij ons gehouden
je vocht ervoor zo lang je kon
maar de strijd was niet te winnen
voor ons blijft de vraag waarom

†
“Als papa niet meer dood is,
dan gaan wij papa terughalen hé ?”  Merel
 
“Mijn papa rijdt graag snel. En nu,
nu rijdt hij op een wolk met een stuur naar God”  Zeger
 
“Bedankt voor de lieve schatten van kinderen !
Een mooier geschenk kon je me niet geven,
maar dit wist je al. Ik zie je graag.
Slaap zacht, mijn lieve schat. “ bezeke

Blijvend aandenken aan de heer

Kürt  Verbeke
echtgenoot van Mevrouw Conny Nolf
papa van Zeger en Merel

geboren te Waregem op 6 september 1969
en thuis te Wortegem overleden op 19 februari 2007,
gesterkt door het ziekensacrament
en omringd door zijn familie.

Inspecteur bij Ethias
Lid van de Koninklijke Sint-Hubertusclub van België



Danken u om uw meeleven en gebed :

Conny Nolf, zijn echtgenote,
Zeger en Merel  Verbeke,  zijn kinderen,
Dion en Magdalena Verbeke-Van Assche, zijn ouders,
Willy en Monique Nolf-Lambert, zijn schoonouders,

Bart en Isabelle Vandenbussche-Verbeke,  Jesse, Robbe en Lore,
Koen en Darline Verbeke-D’Haene en Lander,

Dirk en Inge Nolf-Coorevits en Maxim,  
zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neefjes en nichtje,

zijn tantes en nonkels, neven en nichten,

De familie Verbeke-Vanassche,
De familie Nolf-Lambert.

Ter nagedachtenis : www.kurtverbeke.be

Funerarium Amez, Waregem
drukbaert, Beveren-Leie


